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Paasverkenning 

 
19 maart 2013 - Hoe goed kent u uw woonplaats? Kijk eens beter om u 
heen! De paasdagen zijn daarvoor het perfecte moment.  

 
Zo leerde ik twee jaar terug mijn huidige woonplaats pas goed kennen, doordat 

ik met een zieke vriendin regelmatig een avondwandeling maakte. Voor het eerst 
zag ik plekjes waar ik jaren hard aan voorbij was gefietst op weg naar iets. Een 
winkel met Midden-Oostenkleding, een mooi parkje met kleine flats aan een 

lommerrijke laan, waar ik me op het laatst van mijn leven wel zie wonen. 
Sindsdien kan ik, zonder routeplanner op mijn telefoon, tachtig procent van de 

zoekende zielen de weg wijzen in mijn dorp. 
 
En onlangs, op pad met stadsgids Aaldrik Zaaiman, ontdekte ik ook een nieuw 

stukje van mijn vorige woonplaats, Amsterdam. Ik kwam erachter hoelang ik de 
fraaiste architectuur en de mooiste verhalen ben gepasseerd zonder die te zien. 

Zoals een imponerende gouden leeuwenkop uit de Gouden Eeuw als hijsbalk aan 
de dakrand. Zonder gids had ik die nooit gezien: wie kijkt er tegenwoordig nog 

zomaar omhoog? Schandalig, maar nog nooit was ik gestopt voor het prachtige 
Scheepvaarthuis uit 1912 van de Amsterdamse Schoolarchitect J.M. van der 
Meij, tegenwoordig het Amrâth Hotel. Check de visjes en dolfijntjes op de muren 

van speciaal voor dit project gebakken stenen. Bij de Kalkmarkt wijst Aaldrik op 
een bijzondere gevelsteen met de tekst ‘i c ck c men’. Ofwel: ‘I see sick seamen’. 

Nog altijd werkt hier een havenarts voor zeelieden, alsof eeuwen niet tellen. 
 
Details die je alleen ziet als je goed kijkt of met hulp van een stadsgids. We 

maken de verste ­reizen, maar onze wereld om de hoek kennen we vaak bar 
slecht. Zo zette de Utrechtse dichter Ingmar Heytze me aan het denken toen ik 

hem vroeg hoe hij vakantie viert met zijn reisfobie. Daardoor durft hij zijn 
woonplaats amper uit. Dit was z’n verbluffende antwoord: ‘Ik boek een hotelletje 
in Utrecht; daar valt nog zo veel te ontdekken!’ Dus mocht u er met Pasen wat 

paaseitjes af willen lopen, ga eens op ontdekkingsreis in uw eigen stad of dorp. 


